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Woordje van de Voorzitter

De zomer loopt op z'n einde. Terwijl
ik dit stukje schrijf, genieten we nog
even van de laatste mooie dagen
met een glas Hefe Weisse. We gaan
de herfst in, regen, wind, koud en
het zal guur gaan worden, maar de
gedachte aan een mooi glas Bock-
bier of Winterbier geeft je vanzelf
weer een warm gevoel...
 
Nog even een terugblik op de Pink-
sterbier fietstocht. Het was weder-
om een fantastisch mooi uitgezette
tocht en met weer een groot aantal
deelnemers was het een gezellig
gebeuren. Het weer zat ons ook
mee, zodat we lekker in het zonne-
tje konden genieten van een goed
glas bier.

Het Bredaas kampioenschap bier-
proeven is weer gehouden in juni,
waarbij Eric Visser 1e is geworden
met alle 10 bieren goed. Wat een
mooie prestatie, Erik! Jac van Peer
is 2e geworden (beide uit het bier-
proefteam De Drinkebroeders). Zij
gaan de Beyerd vertegenwoordigen
op het NK blind bierproeven van de
ABT op 18 november in de Jopen
brouwerij te Haarlem. Succes man-
nen.
 
De Belgische bierweek komt er ook
weer aan. Wie komt er dit jaar in
aanmerking voor het Zilveren Friet-
je? Ik ben benieuwd of het dit jaar
weer een gildelid is. Van de heren
Ton en Ribert, die het frietje vorig
jaar in ontvangst mochten nemen,
is Ton inmiddels lid geworden.
 

Welkom bij het Beyerd Biergilde
Ton.
 
De eerstvolgende Biergildeavond
zal vallen op woensdag 5 december
en zoals jullie weten gaan we een
Sinterklaasbieravond houden. Wat
er dan van jullie verwacht wordt is
het volgende: Ieder gildelid zal die
avond een volle fles (of flesje) bier
meenemen, ingepakt in Sinter-
klaaspapier. Meer informatie hier-
over zal nog volgen.
 
En beste gildeleden, noteer alvast
woensdagavond 13 maart 2013 vrij
in de agenda, want dan vieren we
20 jaar Beyerd Biergilde en dat
belooft een feestelijke avond te
worden, waarover ik nu nog niets
kan verklappen.
 

Geniet van deze nieuwe Nuchter
Bekeken, van de verhalen, ge-
schreven door onze gildeleden, o.
a. over het Biergilde uitje, de va-
kantie, van de recepten en van het
biernieuws.
 
Proost!
 
 
Cora van Peer
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25 jaar Alliantie van Bier Tapperijen

Eerste exemplaar voor Piet de
Jongh
 
De Alliantie van Biertapperijen be-
staat 25 jaar. In een pas versche-
nen boekje wordt de geschiedenis
van deze succesvolle vereniging
van de toppers onder de Nederland-
se biercafés in vogelvlucht beschre-
ven. Met veel aandacht voor de
ontstaansgeschiedenis en de mo-
tieven van de initiatiefnemers.
 
Op 16 juli j.l. is het eerste exem-
plaar door voorzitter Hans Glandorf
aangeboden aan Piet de Jongh,
mede-oprichter en de eerste door-
tastende voorzitter, die een zeer
belangrijke rol heeft gespeeld bij de
totstandkoming van ABT.
 
 

Ook mede-oprichter Henk Eggens
van proeflokaal In de Wildeman
mocht als één van de eersten het
boekje in ontvangst nemen. In het
boekje staan ook de 312 bieren
vermeld, die de afgelopen jaren als
'Bier van de maand' verkrijgbaar
zijn geweest. Tevens is er een
overzicht van meer dan 100 cafés
die de afgelopen jaren lid zijn ge-
weest. Op dit moment zijn iets meer
dan 40 cafés lid van ABT. Het boek-
je is in een beperkte oplage ver-
schenen en informatie is verkrijg-
baar bij het secretariaat van ABT
(www.alliantie-van-biertapperijen.nl).
 
Han Hidalgo
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Biereliere bij De Vogelkooi

Zo nu en dan word je op een prettige manier aan herinnerd dat je een
liefhebber bent van speciaalbier. Ditmaal worden mijn ouders, Anton en
Marij en ondertekende op maandag 9 juli jl. uitgenodigd voor een ken-
nismaking met brouwerij “De Vogelkooi”. Dit eenmansbedrijf is gevestigd
aan de Vianendreef 4 in Prinsenbeek en de oprichter tevens bedrijfsleider
luistert naar de naam Wim van den Kieboom, een 67-jarige gepensio-
neerde docent chemie aan de HTS (Avans) in Breda.
 
De naam van de brouwerij is afgeleid aan de Wims vorige hobby: het
kweken van kleurkanaries. De kooi van deze vogels ligt in de achtertuin
en als er bezoek was, dan vertelde Nel, de vrouw van Wim, dat hij zich
in de vogelkooi bevond. Sinds 2003 heeft de “kooi” dus een andere be-
stemming gekregen.
 
Sinds eind jaren 90 is Wim begonnen met het brouwen van bier. Dit werd
min of meer vanuit de HTS geïnitieerd. Het werken in de petrochemie
begon een letterlijk wat vieze naam te krijgen waardoor de opleiding zocht
naar een goedkoop alternatief: bier brouwen. Ook Ad Kusters van
brouwerij “De Pimpelmeesch” heeft hier nog een dergelijke opleiding
gevolgd. Later heeft Wim nog een aanvullende opleiding gevolgd bij “De
Roerstok”.
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Natuurlijk bestaat zure geuze, zeer
zure ook. Maar daarnaast is er ook
malse en bitterige geuze. Maar
helaas wordt de naam geuze bijna
steevast geassocieerd met zuur tot
zeer zuur (en dat zijn overigens
relatieve begrippen).
 
Op zichzelf is bier geen modedrank,
maar biersmaken zijn wel aan mode
onderhevig. Bij het grote publiek
was witbier in en dat is nu misschien
nog het geval met rosébier. Ik hou
me daar niet zo mee bezig en weet
het dus ook niet echt. Onder “bier-
kenners” (de aanhalingstekens
mogen van mij ook weg) zijn op dit
moment de bitter gehopte bieren
een absolute modetrend. Hoe gek-
ker, hoe beter. Doet u mij maar een
glaasje van het bier van de maand
(ik noem verder geen namen) en
een karaf water voor de dorst.
 
Zurig bier kan dus niet, zuur bier
kan helemaal niet. Bier moet naar
binnen gekapt kunnen worden.
Voor wijn geldt dat niet. Wijn is
anders. Wijn is niet zuur, wijn is
droog en droge wijn moet je leren
drinken. Naast het terras van De
Beyerd staan de tafeltjes van een
wijnschenkerij. En daar gebeurt het
dan: neus vol in het glas, diep ge-
rimpeld voorhoofd en filosofische
blik. Daar wordt wijn geproefd.
 

Als je op het terras van De Beyerd
aandachtig aan je bier ruikt, zie je
bezorgde blikken: is het bier soms
niet goed? Geuze vinden we te zuur,
is daarom niet in de mode. Veel
mensen zijn opgegroeid met zoete
dranken: doet u mij maar een
glaasje cola met een paar klontjes
suiker. Zulke mensen drinken geen
zurige bieren, misschien wel bitte-
rige of bittere.
 
Geuze moet je leren drinken. Pro-
beer het eens, desnoods met een
suikerklontje en een stampertje.
Het bier gaat dan ook nog eens
heerlijk schuimen.

 
 
En als u het ooit nog eens in uw glas
kunt krijgen, drink dan eens Boon
Kriek Mariage Parfait. Zuur? Echt
niet. Zurig? Ook niet. Lekker? Echt
wel!
 
Hans Meijvis
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Dyogo: bier doe je samen, in Suriname

(naar artikel in NRC Handels-
blad 20 juli 2012)
 
In Suriname is “samen uit de
fles drinken” zo cultureel inge-
bakken dat invoeren van “tap-
bier” een onmogelijke opgave
is. Na een slepende merken-
kwestie komt het Surinaamse
“rijstbier” ook in Nederland op
de markt. Vraag is hoe lang het
nog duurt voor wij bijvoorbeeld
zomers op het terras gezellig
met zijn allen aan één fles
lurken…

In Suriname is de literfles bier –de
dyogo- een begrip. De fles met uit
rijst gebrouwen bier wordt in
groepsverband leeggedronken om
elkaar mooie tori’s te vertellen. Het
is maar de vraag of deze specifieke
manier van “samen uit een fles
drinken” ook in Nederland aan zal
slaan. Vast staat wel dat sinds af-
gelopen juli de dyogo eindelijk in
Nederland arriveert.
 
“Dyogo” komt van het Engelse “jug”
en verwijst naar oude Indiaanse
kruiken om dranken gekoeld te
bewaren. In het Surinaams is dyogo
in de loop der jaren een eigennaam
geworden die min of meer syno-
niem staat voor “koud bier”. Ook
niet drinkers beschouwen de liter-
fles als Surinaams cultureel sym-
bool.
 

De Surinaamse Brouwerij in Para-
maribo werd in 1955 geopend door
prins Bernhard. Het initiatief kwam
van de Zeeuwse bierbrouwersfami-
lie Dumoleyn, nadat de Europese
bierconsumptie in de na-oorlogse
periode drastisch was ingezakt.
Sinds 1968 is de brouwerij eigen-
dom van Heineken. Vanaf het mid-
den van de jaren tachtig lag de
brouwerij van het merk Parbobier
geregeld plat, omdat de stroom-
voorziening van het stuwmeer
wegviel door sabotage van het
Junglecommando tijdens de Bin-
nenlandoorlog. Ook kwam het
begin jaren negentig voor dat er
geen deviezen waren om hop en
mout te importeren.
 

11



Pas na een investering van Heine-
ken in 1996 was continuïteit ge-
waarborgd.
 
Het recept voor Parbo Bier is dus
oorspronkelijk uitgevonden door
twee Zeeuwse broers. De basis van
Parbo bier bestaat uit lichtgekleurd
mout dat deels wordt aangevuld
met speciaal geteelde rijst water en
hop.
 
* Stamwortgehalte 11,2 °P
* Alcoholpercentage: 5% vol.
* Bitterheid: 15 EBU
* Kleur: 7 EBC
 
Met name dankzij de dyogo ligt het
marktaandeel van Parbobier in Su-
riname al jaren boven de 90%. Het
gebruik van een literfles, tot zo’n
tien jaar geleden nog vervoerd in
houten kratten waar bij de brouwe-
rij een speciale timmerwerkplaats
voor was ingericht, maakt de intro-
ductie van tapbier in Suriname zelfs
tot een vrijwel kansloze onderne-
ming …(!) Dat de dyogo bij ons niet
eerder op de markt kwam heeft
alles te maken met een merken-
kwestie. Begin jaren ’90 deponeer-
de en verkreeg ondernemer Jay B.
Laigsingh de rechten voor Parbo-
bier in Nederland. Volgens
Laigsingh paste het bier uitstekend
binnen zijn concept Faya Lobi waar-
mee hij sinds 1983 Surinaams eten
en drinken op de markt bracht.
 
Met ingrediënten, kruiden en recep-
ten richtte hij zich in eerste instan-
tie op de Surinaamse Nederlander
om op termijn ook de autochtone
keuken te bereiken.
 

Het leek Laigsingh echter geen
goed plan om rijstbier uit Suriname
te importeren. “Bier met een rijst-
smaak daar hoef je in Europa toch
niet mee aan te komen.” Laigsingh
besloot het Parbobier zonder rijst
in Europa te laten brouwen. De
brouwerij in Paramaribo zat trou-
wens ook gezien de politieke toe-
stand van het land zoals omschre-
ven ook niet op export te wachten.
Ze waren allang blij de binnenland-
se markt te kunnen bedienen. Door
een deal tussen Laigsingh en moe-
dermaatschappij Heineken kan het
rijstbier nu echter onder de origi-
nele naam in Nederland worden
geïmporteerd.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En nu zal dus thuis, op het terras
of in de kroeg de literfles moeten
rondgaan. Gezellig, maar het is nog
afwachten of de psychologische
barrière bij de consument van het
importbier daadwerkelijk wordt
doorbroken. Want Surinaams en
niet-Surinaams, in Nederland
schrikt die er vaak al voor terug om
uit andermans glas te drinken. Laat
staan uit dezelfde fles…

Joep Joosen
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Biergilde op excursie in Frankrijk

In december 2011 wordt tijdens de
laatste gildeavond, met bijna una-
nieme stemmen besloten, dat we
op excursie zullen gaan naar het
uiterste puntje van West-Vlaande-
ren. Daar, temidden van "Le Plat
Pays", in het hart van de West--
Vlaamse hopstreek wordt bier ge-
brouwen dat tot de verbeelding
spreekt van menig bierliefhebber.
Op 20 april, om 09.00 uur, vertrekt
de bus naar het poëziedorp Watou,
hier wordt namelijk St. Bernardus-
bier gebrouwen dat veel lijkt op het
wereldbier uit Westvleteren.
 
Wat je moet weten!
In het begin van vorige eeuw moest
de abdijgemeenschap van de Cats-
berg, in Noord Frankrijk, uitwijken
naar het enkele kilometers verder
gelegen Watou in België. Een boer-
derij werd er ingericht als de "Re-
fuge Notre Dame de St. Bernard"
met als hoofdactiviteit het maken
van een paterskaas. Met de op-
brengst van de verkoop van deze
kazen werden de activiteiten van de
abdij gefinancierd.  De heer Evarist
Deconinck nam de kaasmakerij  in
1934 over van de paters en bouw-
de een kaasmakerij aan de Trappis-
tenweg in Watou.
 
In 1945 besliste de abt van de na-
bijgelegen Trappistenabdij St. Six-
tus uit Westvleteren, dat de bier-
productie zou worden beperkt,
omdat de brouwerij-activiteiten te
veel van de energie van de religi-
euze gemeenschap opeisten.

In 1942 besliste hij, dat het brou-
wen en commercialiseren voort-
aan, onder licentie, toe te vertrou-
wen aan de heer Deconinck van de
inmiddels opgerichte Brouwerij
Sint-Bernardus in Watou.

Aan de Trappistenweg werden nu
de SIXTUS bieren op basis van de
oorspronkelijke formules gebrou-
wen. De "meester-brouwer" van de
abdij stapte over naar de nieuwe
brouwerij en waakte mee over de
kwaliteit van de bieren. Na een
verlenging van 30 jaar kwam er in
1992  een einde aan de overeen-
komst en werd de volledige brou-
werijactiviteit van de SIXTUS bie-
ren opnieuw door de abdij overge-
nomen. De reden hiervan was dat
Trappistenbieren alleen nog maar
gebrouwen mochten worden bin-
nen de muren van de 7 Trappisten--
kloosters.  Vanaf 1992 worden er
aan de Trappistenweg bieren ge-
brouwen onder  de nieuwe merk-
naam "St. Bernardus". Heeft St.
Bernardus nog wat overgehouden
aan deze historie?
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20-jarig bestaan “Beyerd Biergilde Breda” (deel 2)

Onder de naam Bierproeversgilde
“De Smaakpapillen” maakten wij op
1 september 1993 onze 1e excur-
sie. Die ging naar Brugge en we
bezochten ’s morgens Brouwerij en
museum “De Gouden Boom” waar
we te gast waren bij de “Grootste”
brouwer van België (2 meter lang).
 
’s Middags waren wij te gast bij
Brouwerij en museum “Straffe
Hendrik” waar we rondgeleid wer-
den door Gustaaf Dufour, brouwer
en technisch adviseur van vele
brouwerijen, waaronder Hoegaar-
den. Deze dag werd een geweldige
dag voor ons Biergilde, onze leden
hadden boven verwachting geno-
ten van de gastvrijheid en het lek-
kere bier.
 
Tijdens een gildeavond in septem-
ber maakte een van onze leden
bijgaande tekening die voor zich
zelf spreekt. Ik ben nieuwsgierig
wie van onze leden die tekening
gemaakt heeft.
 

In 1994 begonnen we met een le-
zing over de essentie van het proe-
ven en ruiken van bier. Hans Fran-
ken, hoofd laboratorium van de
Bredase brouwerij had een goed
verhaal, getoetst aan de praktijk en
was zeer interessant en leerzaam
voor onze leden.
 
Op 27 april hield René van Gestel
van de Amateur-bierbrouwvereni-
ging “de Roerstok” een verhaal over
zelf brouwen en hij liet ons diverse,
door amateurs, gebrouwen biertjes
proeven. Deze avond heeft nogal
wat leden aangezet om ook zelf te
gaan brouwen.
 
Op 28 september organiseerden we
de bierproefwedstrijd Nederland-
België met witbieren. De deelne-
mende bieren waren: Gulpener
Korenwolf, Valkenburgs Wit, Witte
Raaf, Wieckse Witte en Zeeuwse
Witte uit Nederland en Brugs Tar-
webier, Celis White, Dentergems
Witbier, Hoegaarden en Steendonk
als Belgische tegenstanders.
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Ingrediënten voor vier perso-
nen:
 
400 gram kalkoenfilet, bio kwaliteit
2 sjalotjes
1 kleine courgette
1 kleine preistengel
3 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
6 eetlepels gevogeltefond
8 eetlepels Beyerd Blond
1 klein takje verse tijm
200 gram pasta, bijvoorbeeld
penne, farfalle, tortellini
Parmezaanse kaas, geraspt
peper uit de molen en zout naar
smaak
 

Pasta met kalkoenfilet, courgette, prei en Beyerd
Blond

 

Bereidingswijze:
 
Prei in ringetjes snijden, afspoelen en in een vergiet laten uitlekken. De
kalkoenfilet in reepjes of plakjes snijden, met weinig zout bestrooien en
kort laten rusten. De sjalotjes schillen en in stukjes snijden. De zaadlijst
en wat vruchtvlees uit de courgette verwijderen en in reepjes snijden. De
pasta beetgaar koken, afspoelen en warm houden. Olie in een braadpan
of wok verhitten en de reepjes of plakjes kalkoenfilet roerbakken. Takje
tijm erbij doen en het bier en gevogeltefond erdoor roeren. Vervolgens
de reepjes courgette en preiringetjes erdoor roeren en nog kort goed
verwarmen. Takje tijm eruit halen. Op smaak brengen met peper en zout.
De pasta op voorverwarmde borden rangschikken en de warme kalkoen-
filet met groenten en saus erover verdelen. Met Parmezaanse kaas be-
strooien. Een goed gekoeld glas Beyerd Blond of vergelijkbaar volmondig
blond bier erbij serveren.
 
Han Hidalgo
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De koelkast van ...

Koelkast: bauknecht stand 3.

Maandagmiddag, 19 augustus. De
mussen vallen van het dak. Het is
ruim 30 graden in Breda. Bij Cora
en mij loopt het zweet in straaltjes
langs ons gezicht, maar als echte
bikkels gaan weer op pad. In wiens
koelkast zouden we deze middag
mogen afkoelen? Maakt niet uit bij
wie, als de koelkast maar groot en
koud is!
 
Gaan we naar Oosterhout? Ja,
waarom niet? Het is toch mooi
weer. Maar voordat we ons voor
Jan Doedel uit het zweet gaan wer-
ken, toch maar effe bellen. Shit,
familie Loontjes is niet thuis. Plan
B. Wat is in hemelsnaam plan B. De
Loopschansstraat? Daar wonen
toch ook gildeleden? Lekker dichtbij
en ongetwijfeld ook daar bier in
huis. Maar helaas; alleen een blaf-
fend hondje achter de voordeur. Of
de koelkast koud en goed gevuld is,
blijft een raadsel. Op naar plan C.
Wat is plan C.? De Valkstraat? Onze
trouwe clubbladschrijver is helaas
ook niet thuis.

Hij lijkt voor het strand te hebben -
gekozen.
 
Dan zit er niets meer op dan aan
plan D te gaan werken. Plan D; een
lichte paniek komt over ons heen.
Wie nu? Hebbes!!! Onze ex-voor-
zitster is nog niet aan de beurt ge-
weest. Lekker dichtbij en altijd -
gastvrij. Dus op de fiets richting
Irenestraat. Ik probeer nog met
een smoes via de intercom noncha-
lant binnen te komen maar Hettie
ziet Cora via de camera achter mij
aan naar binnen sluipen. Ze hebben
dus nog een minuutje of 2 om de
koelkast te reorganiseren terwijl wij
in de lift staan. Zou Ed dat echt
doen? Of speelt hij het echte spon-
tane spel mee. Ja, dat doet hij. Hij
blijft relaxed op de bank zitten ziet
wel wat er gebeurt. Maar Hettie
begint meteen met een smoes. Ja,
we hebben niet veel want we heb-
ben het hele weekend zuipers in
huis gehad. Pardon? We zullen geen
namen noemen maar het is wel
duidelijk waarom de familie Loon-
tjes eerder op de dag geen gehoor
gaf. Katertje aan het verwerken?
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En er was ook visite die kruipend
naar huis terug kon, die bleken ook
flink aan de voorraad te hebben -
gepeuzeld. Tja, ze zullen het maar
van je zeggen. 

 
Eindelijk dan de koelkast gaat
open. Zalig zo'n koelkast waar de
Rochefort 10 en de Orval naast het
pakje boter liggen.

Een leuke koude voorraad met als
verrassing een Rodenbach Vinta-
ge 2007. Die lag gewoon op ons te
wachten. Een kast met nog wat
andere superlekkere bieren, veel in
grote fles. Kasteelbier, Temptation
van de Durpham Brewery, een
mooie Russian Stout van 10%,
Westmalle, Anker biertjes etc.,  -
maar vooral ook veel leeggoed.
Weer die vrienden hè! Op mijn
vraag of er in de kelder nog een
geheime voorraad kast was, ant-
woord Ed verontwaardigd: natuur-
lijk niet!!!! Als ik bier wil, ga ik niet
te ver lopen. Moet ik meteen bij
wijze van spreken vanuit de stoel
kunnen pakken. Hettie schenkt het
bier voor ons in en Ed haalt zorg-
zaam een handdoekje voor onze
zweetdruppels. Dat is genieten!!!
 
Kortom: een gewone koelkast met
wel een paar zeer mooie bieren en
wat reserves in de voorraadkast.
Maar ik ben blij dat ik dat weekend
niet op visite ben geweest, en zo
niet als zondebok van de geslonken
voorraden ben aangewezen.
 
Bianca (tekst) en Cora (foto's)
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Graaf Hendrik III plein 132

4819CL Breda

076 521 90 34

fysiotherapieboeimeer@brederobreda.nl

www.fysiotherapie-brederobreda.nl

ARES BREDA,
Voor al uw onderhoudswerkzaam-
heden in en/of rondom uw huis !

A. de Kruif
Terheijdenseweg 35
4815 BD Breda
Telefoon: 076 5715850
E-mail: aresklus@casema.nl

Albers Bouw
Valkenstraat 4

4847 TH Teteringen
tel. 076 5611010
fax. 076 5600407

e-mail: albbouw@wxs.nl


